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Samenzang (staande)  Opw 720 God maakt vrij  
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij 
 
HH 122 - Al wie dolend in het donker  
Al wie dolend in het donker, 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 
Onze lasten zal Hij dragen, 
onze onmacht totterdood, 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons Zichzelf als levensbrood 
Nieuwe vrede zal er dagen, 
liefde straalt als morgenrood. 
 
Tot de groten zal Hij spreken, 
even weerloos als een lam. 
het geknakte riet niet breken, 
Hij bewaakt de kleine vlam. 
Hoor en zie het levend teken 
van een God die tot ons kwam. 
 
Welkom 
 
Samenzang: Psalm 139 (The Psalmproject) 
 
Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent U mij U weet waar ik ga,  
U volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  

’t ligt alles open voor uw ogen.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open, ligt alles open, ligt alles open 
voor uw ogen.  
 
U bent mij overal nabij,  
Uw ogen waken over mij,  
van toen ik vormloos ben ontstaan,  
U wist hoe het zou verder gaan.  
O God hou mij geheel omgeven  
en leid mij op de weg van ’t leven.  
O God hou mij geheel omgeven 
en leid mij op, en leid mij op.  
En leid mij op de weg van ’t leven,  
en leid mij op, en leid mij op,  
ja leid mij op de weg van ’t leven. 
 

Moment van toewijding 
 
Votum en groet 
 
Samenzang: Opw 518 Heer, U doorgrondt en 
kent mij 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
  
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag. 
  
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
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U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing – Handelingen 17:16-34 NBV 21 
 
Samenzang Opw 616 Houd me dicht bij U 
Houd mij dicht bij U 
Laat me nooit meer gaan 
Voor U leg ik mijn leven neer 
Verlangend naar Uw vriendschap, Heer 
U alleen begrijpt 
Wat ik nodig heb 
Uw liefde die mij warmte geeft 
Als U mij in Uw armen neemt 
Leid mij naar Uw hart 
Breng mij terug naar U 
 
Refrein: 
U bent mijn doel 
U bent mijn hartsverlangen 
U bent mijn doel 
Houd mij heel dicht bij U 
 
Verkondiging 
 
Opw 849 Goedheid van God  
Ik hou van U. 
Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag, in de palm van uw hand. 
Van de morgen tot de avond, 
als ik weer slapen ga, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Refrein: 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Uw zachte stem 
leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 

Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een vriend. 
Ik leef met U, in de goedheid van God. 
 
(Refrein) 
 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel 
leg ik voor U neer. 
Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
 
(Refrein 2x) 
 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 
 
Geloofsbelijdenis - Opwekking 347 Ik geloof in 
God de vader 
Ik geloof in God de Vader, 
Schepper, die de schepping draagt. 
In zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd, 
aan het kruis de wereld redde, 
onze zonden op zich nam. 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand. 
Jezus, Hij is Heer,  ) 
Hij is Heer.    ) 4x 
Naam aller namen, 
naam aller namen. 
Ik geloof in God de Trooster, 
gaven van de heil'ge Geest, 
die Gods woord aan ons bevestigt: 
gaat en predikt en geneest. 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan. 
Dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt zijn naam: 
Jezus, U bent Heer,  ) 
U bent Heer.    ) 4x 
Naam aller namen, naam aller namen. 
 
Dankgebed/voorbede 
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Collecte  
 
Samenzang (staande) Opw. 798 Houd vol 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
(Refrein) 
 
Zegen 
 
Bij het verlaten van de kerk: Opw 404 Wij gaan 
op weg  
Wij gaan op weg met brandend hart, 
Met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
Zingend van de nieuwe dag. 
 
Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 

Mensen wachten, harten smachten, 
naar een liefde die verwarmt. 
 
Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van ´t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank´len, 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. 
 
De liefde roept, de waarheid spreekt, 
dat is de kracht waarmee wij gaan. 
Om hen die vallen, hen die wank´len, 
op te vangen in uw naam. 
 
Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van ´t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank´len, 
laat de liefde branden, als een vuur, als een 
vuur.(2x) 
 


