
 
 
 
 

 
 

 
 
Broeders en zusters,  
 
Heb vertrouwen!  
Nu alles anders verloopt dan wij mensen gewend zijn en niets meer zeker is, kan de twijfel 
snel toeslaan. Ons vertrouwen van alle dag krijgt een knauw en we moeten onze gedachten 
opnieuw ordenen, waar is dat vertrouwen eigenlijk op gebaseerd? Hangt dit af van onze 
lichamelijke behoeften zoals eten en drinken, veiligheid, zekerheid, sociale contacten, 
waardering, erkenning? Hoe onzeker worden we als we alleen maar worden gevoed met 
onzekerheden? Goed nieuws. 
We zijn een kerkgemeenschap om iets van God te mogen verwachten, Hij heeft ons de Bijbel, 
een boek vol beloften gegeven. Toch is het niet altijd gemakkelijk om hierop volledig te 
vertrouwen. Zelfs Johannes de Doper twijfelde, zie Mattheus 11:3 : 
“Bent u degene die komen zou of hebben wij een ander te verwachten”. 
Nu in de lijdenstijd worden we bepaald bij de weg die Jezus voor ons is gegaan. Hij heeft onze 
twijfel weggenomen en het voor ons volbracht. Als we dat aanvaarden zal onze last ook in 
deze tijd lichter worden en ons juk minder zwaar. 
Ja, je kunt ziek worden en misschien erger maar de toekomst wordt zoveel mooier. 
Laten we daarom vertrouwen hebben en mild zijn voor elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
We hebben besloten om geen diensten te 
houden waar gemeenteleden aanwezig 
kunnen zijn. 
Als alternatief zullen we op zondagochtend 
om 9.30 een kerkdienst verzorgen via kerk-
tv. Voor iedereen die normaal gesproken 
niet live meekijkt met kerk-tv; houdt de 
website/facebook in de gaten. Het kan zijn 
dat door te veel kijkers bij een live 
uitzending de vaste kijkers niet de 
kerkdienst kunnen bekijken. Dan zullen we 
verwijzen naar andere kanalen om de 
kerkdienst alsnog live te kunnen kijken. 
 
Voor een alternatief van de kinderkerk 
willen we u graag verwijzen naar Matthijs 
Vlaardingerbroek.  
Via facebook.com/matthijsvlaardingerbroek 
en de website https://creatiefkinderwerk.nl/ 
biedt hij een ontzettend leuk en creatief 
kinderprogramma aan. 
 
We hopen dat u kijkt zondag! 
 
 
 

Rondom de kerkdiensten  
 
Alle activiteiten in het kerkgebouw en 
groepswerk bij gemeenteleden thuis komen 
te vervallen.  
De verschillende commissies zullen via een 
online weg met elkaar in contact blijven om 
zoveel mogelijk betrokken te blijven en alles 
door te laten gaan. 
 
 
 
 
Er is mogelijkheid om samen te bidden. Via 
online mogelijkheden bidden we 
gezamenlijk om Gods rust in deze onrust en 
Zijn bescherming voor de risicogroepen. 
Wil je meebidden stuur dan een mail naar 
info@gereformeerdekerkenter.nl 
 
Ook stellen we u in de gelegenheid uw 
gebedspunten met ons te delen, en deze 
zullen verwerkt worden in de kerkdienst. Op 
de website vindt u een formulier waar u de 
gebedspunten kunt versturen. 

Rondom gemeenteactiviteiten 

Gebed(spunten) 

Gereformeerde Kerk

EnterEnter



  
 
 
Omzien naar elkaar 

Als gemeente willen we er juist nu voor elkaar zijn. Persoonlijk bezoek kan helaas niet, maar 
met een telefoontje of kaartje kunnen we wel laten weten dat we aan elkaar denken en 
meeleven in deze situatie. 
Vindt u het fijn om even iemand te bellen? Weet dat u altijd contact kunt opnemen met de 
predikant, uw ouderling of wijkmedewerker. Voor vragen om of geven van praktische hulp aan 
uw naasten kunt u uw diaken bellen. Zij helpen u graag verder. 
 

Overige nieuwtjes 

• Ondanks deze crisis die velen treft, zijn er in christelijke Nederland prachtige initiatieven 
ontstaan. Zo worden er meerdere kerkdiensten en meditatieve momenten uitgezonden 
via tv en andere onlinekanalen. De dag van Nationaal Gebed van woensdag 18 maart 
was zo’n initiatief. Samen bidden, geeft hoop en kracht. 

• #Niet alleen  
Wat is #Nietalleen? Met #Nietalleen verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan 
hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de 
samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in 
de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.  
Meer info: www.nietalleen.nl 

• Klokken van hoop - In deze tijd waar zoveel mensen behoefte hebben aan tekenen 
van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd 
raken, willen we als kerken van Enter een oproep van hoop doen en die ook letterlijk 
van de torens laten horen. De komende woensdagen tussen 19.00 en 19.15 uur luiden 
de klokken van onze kerken. 
 

Nieuws uit de gemeente 

• Namens de bouwcommissie Ons Centrum - College van Kerkrentmeesters 
Middels deze weg willen we jullie laten weten dat de verbouwing van Ons Centrum  niet 
doorgaat! 
Als kerk hebben wij een verantwoordelijkheid naar onze leden en moeten wij zorgen 
voor het welzijn van onze leden. In dit geval de leden waar we de verbouwing mee gaan 
doen. 
Als het al niet is vanuit wet en regelgeving dan is het wel vanuit ons christelijk geloof. 
Je kunt vertrouwen op de Heer, maar dat betekent niet dat je regels van de overheid 
naast je neer moet leggen. 
Wij hebben geen operationeel en financieel belang bij het opknappen van Ons Centrum, 
cq. het is geen moeten, maar willen. Als kerkelijke gemeente zijn de mensen ons 
grootste kapitaal en daar willen we met zorg mee omspringen. Dit heeft ons er toe doen 
besluiten om de verbouwing van Ons Centrum dit voorjaar niet te laten doorgaan. We 
gaan in overleg zoeken naar een nieuwe datum waarin we zoveel mogelijk rekening 
houden met de activiteiten die in Ons Centrum plaats vinden. 

• Oud Papier keerls zoeken versterking! 
In verband met de kwetsbaarheid van deze groep zou het fijn zijn als er op de oud-
papier locatie wat extra mensen (jongeren die geen school hebben) kunnen helpen. De 
keerls kunen dan wat vaker thuis zijn en het werk kan doorgaan. Wil jehelpen, meld je 
dan bij Henk Pluimers, tel.nr: 382533 

 
 


