Bergrede

“‘De meeste mensen weten wat de troonrede is. Maar een paar maanden na het
uitspreken daarvan moet je niet meer vragen wat daarin gezegd is. Veel minder
mensen weten wat de Bergrede is. Maar wie dat weten, kan je rustig naar de inhoud
vragen. Bijna twintig eeuwen nadat die is uitgesproken, weten ze daar altijd nog wel
lets van. Dat maakt duidelijk hoe groot de invloed van de Bergrede is geweest en nog
IS.

Eindeloos is er over de Bergrede gediscussieerd. Vooral over de haalbaarheid. De
meningen hierover lopen sterk uiteen. De meerderheid zegt: onmogelijk,
ontmoedigend, irreéel, niet meer dan een ideaal. Anderen zeggen : niet voor deze tijd,
bedoeld voor later, zo zal het eens zijn in het koninkrijk van de hemel. Sommigen
zeggen : je moet er naar streven, wie dit wil die kan het.

Dat spanningsveld van de uitdaging van de Bergrede kun je wegredeneren. Maar dan
Is alles weg. De waarde van de Bergrede is juist gelegen in dat spanningsveld van het
menselijke onmogelijke en het door God gevraagde. Wie de Bergrede leest en ernstig
neemt, voelt zich verslagen. Net als de discipelen, toen ze hoorden wat Jezus zei
tegen de rijke jongeling. Toen ze dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden : wie
kan dan behouden worden? (Matteus 19:25)

De sleutel ligt in het feit dat het niet in de eerste plaats ‘vraag’ is, maar ‘aanbod’. In de
Bergrede moet de nadruk niet liggen op wat Jezus vraagt, maar op wat Hij aanbiedt.
Zoals Hij zegt : Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
(Matteus 19:26)

Er is meteen sprake van spanning als we de nadruk leggen op wat God van ons
verwacht. Er is ontspanning als we benadrukken wat Hij van ons kan maken. Dan is
het in eerste instantie zijn werk en zijn verantwoording. Dan zien we vol verwondering
en verwachting op naar Hem, bij wie alle dingen mogelijk zijn. Dan wordt onze reactie :
God als u denkt dat u dat in mij kunt verwezenlijken, ga uw gang, ik vertrouw u. Zoals
Maria tegen het onmogelijke kon zeggen : mij geschiede naar uw woord. (Lukas 1:38)
Wie zo de Bergrede leest, gaat er van houden. Die gaat de bekoring voelen van dat
spanningsveld. Die volgt Hem, omdat Hij voorop gaat. Daarom is het goed voor een
christen om bijvoorbeeld elke maand de hele Bergrede te lezen. Dan blijf je in contact
met wat God wil bewerken.”

“Woord vooraf”, overgenomen uit “De Bergrede” van Henk Binnendijk - Kok, Kampen.

Koninkrijk van de hemel, koninkrijk van God

In de Bergrede gaat het over het koninkrijk van de hemel. Hieronder een korte
toelichting bij wat het koninkrijk van de hemel is en de oproep tot bekering betekent
n.a.v. de preek van afgelopen zondagavond.

Jezus’ preek is samen te vatten met : kom tot inkeer, bekeer je, want het koninkrijk van
de hemel is nabij. Er komt iets belangrijks aan : het koninkrijk van de hemel. En we
moeten iets belangrijks doen : tot inkeer komen, bekeren, omkeren...



Het koninkrijk van de hemel is de focus van Jezus verkondiging én van zijn bediening.

Het koninkrijk van de hemel of het koninkrijk van God?

Het betekent hetzelfde. In het Evangelie van Mattheus heeft Jezus het over het
koninkrijk van de hemel, in de andere Evangelién heeft Jezus het over het koninkrijk
van God. Het is een vorm van eerbied voor Gods naam, om in plaats van de naam van
God zijn woonplaats te noemen, de hemel. De Joden spraken de Godsnaam niet uit
en zo schrijft de Evangelist voor de Joden de Godshaam niet op.

Het koninkrijk van de hemel in de tijd van Jezus

ledereen die in die tijd sprak over het koninkrijk van God wist wat dat betekende :
revolutie! Jezus groeide op in een tijd van koninkrijks-bewegingen, in een tijd van
vijandige overheersing van Israél. De joden geloofden dat God iemand zou sturen die
zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. Het koninkrijk van de hemel, van God, daar
verlangden ze naar, daar keken ze naar uit, daar baden ze om en ze waren bereid om
er voor te sterven. En telkens weer waren er mensen die dachten dat zij die door God
gestuurde mensen waren. Die mensen om zich heen verzamelden om de bezetter te
verdrijven, om te vechten voor hun vrijheid, als het moest om er voor te sterven.

“Kom tot inkeer, bekeer je” in relatie met koninkrijk van de hemel : wat betekent dat?
Jezus verkondigde dat dit koninkrijk van God er aan kwam. Niets doen is geen optie.
En wat doe jij dan? Ga je mee in die gevaarlijke beweging? Want het koninkrijk van
God betekende zowel hoop als gevaar. Want als gerechtigheid en vrede er aan
komen, dan is dat een bedreiging voor iedereen die onrecht en onvrede symboliseren.
Johannes de Doper was opgepakt, nu gaat Jezus met dezelfde boodschap rond...
Dan kan je op je klompen aanvoelen wat er gebeuren gaat...En als je meegaat in die
gevaarlijke beweging die het wil opnemen tegen de onrechtvaardige heersers die jouw
land bezetten dan kan je dat beter maar niet alleen doen, maar mensen om je heen
verzamelen. En de oproep daarvoor was : bekeer je, kom tot inkeer, maak een keuze.
Het betekende dat jij moest gaan focussen, moest kiezen, tot inkeer komen, omkeren
of stoppen waarmee je bezig bent en het tegenovergestelde gaan doen. Zo riep Jezus
de mensen in Israél op. Want Jezus was er van overtuigd dat zijn tijdgenoten de
verkeerde kant opgingen. Ze waren gefocust op een revolutie op de standaard manier,
met geweld tegen de heersende machthebbers om een machtsovername te
realiseren. Maar Jezus gaat het op een andere manier doen en de basis daarvoor, de
grondwet van het Koninkrijk, vertelt Jezus in zijn Bergrede.

Werken we er aan om Gods koninkrijk in de wereld uit te breiden? Of staan we in de
weg? Dat is dus iets anders als ‘ben jij christen’, ‘ben je een goed mens’? Ben jij een
werker aan Gods koninkrijk, volg jij de koninklijke weg?

Lees meer hierover op www.gereformeerdekerkenter.nl : terugblik zondagavond 12 januari.



