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Het Halloween is waarschijnlijk ontstaan onder de oude Keltische stammen in wat nu
Groot-Brittannié, lerland en Frankrijk is. Op de Keltische kalender begon het nieuwe jaar
op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsdag. Men geloofde dat tijdens de
oudejaarsnacht de geesten van de gestorvenen van dat jaar tot leven kwamen om te
proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het volgende jaar. Goede geesten
probeerden de Kelten aan te trekken door voedsel voor de deuren te leggen. Uit angst
voor de boze geesten droegen de Kelten maskers, om hen af te schrikken en verkleedden
ze zichzelf als geest.

In de negende eeuw, toen de Britse eilanden gekerstend werden, vermengde het zich met
een christelijk gebruik, namelijk Allerheiligen en Allerzielen. Deze feesten werden in de
negende eeuw vastgesteld door de toenmalige paus op 1 en 2 november. Dit was een
poging om het heidense feest te vervangen door een christelijk feest (net als bij Kerst). Dit
lukte echter niet.

Op Allerheiligen en Allerzielen werden (en worden) de overleden heiligen en gestorvenen
herdacht. De naam Halloween komt van All Hallow’s eve(ning), allerheiligenavond dus.
Deze avond (31 oktober) stond in het teken van de voorbereiding voor de feesten. Met
Allerheiligen (1 november) gedenkt de rooms-katholieke kerk alle heiligen die geen eigen
feestdag hebben, en tijdens het daaraan gekoppelde Allerzielen (2 november)

worden alle overledenen herdacht. Het bezoeken van kerkhoven en het branden van
kaarsen hoorden hier ook bij.

Op Allerzielen bestond het gebruik dat men in lompen gehuld rondging om te bedelen om
zielencake (brood met krenten). In ruil voor het brood beloofden de bedelaars een gebed
te zeggen voor een dode verwante van de schenker. Door deze gebeden zou de
overledenen sneller uit het vagevuur bevrijd worden en naar de hemel kunnen.

Door de protestanten werden Allerheiligen en Allerzielen in de zestiende eeuw afgeschatft,
omdat de Reformatie een eind maakte aan de leer van het vagevuur en het bidden voor
overledenen. Sindsdien leefde Halloween als wereldlijk feest voort in Engeland. In de
negentiende eeuw werd Halloween in Amerika geintroduceerd door Engelse, Schotse en
lerse immigranten. Het werd vooral een kinderfeest. Verschillende onderdelen van het
eeuwenoude Keltische feest zijn nog steeds zichtbaar in moderne Halloweenfeesten.

Hét beeld dat we associéren met Halloween is de uitgeholde pompoen met een kaarsje
erin. Dit vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in het verhaal over de lerse schurk Jack.
Volgens de legende kwam de duivel Jack halen, maar Jack liet de duivel in de val lopen.
Hij liet hem in een boom klimmen en kerfde vervolgens een kruis in de stam. Jack liet de
duivel pas gaan nadat hij hem beloofd dat hij hem nooit mee zou nemen naar de hel. Toen
Jack stierf mocht hij niet naar de hemel, maar de duivel wilde hem ook niet toelaten in de
hel vanwege zijn belofte. De duivel gooide hem wel nog een gloeiend kooltje na. Jack
legde het kooltje in de knol die hij op dat moment aan het eten was, om zo beter de weg te
kunnen vinden. Hij vond de weg echter nooit en bleef voor altijd rondzwerven met de knol
als lantaarn. In Amerika ontdekten de immigranten dat een pompoen veel geschikter was
voor dit doel.



Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw neemt de populariteit van het feest onder
volwassenen toe. Sindsdien is het feest ook naar Nederland (en andere landen in Europa)
overgewaaid.

Een belangrijk onderdeel bij Halloween is in ieder geval het griezelig verkleed gaan en de
locatie zo griezelig mogelijk maken. Halloween is dus een mengeling van het Keltische
oudejaarsfeest en het rooms-katholieke Allerheiligen. Het griezelaspect is afkomstig van
het volksfeest en heeft niet te maken met het herdenken van de overledenen. In de loop
van de tijd heeft Halloween veranderingen ondergaan en is het verwereldlijkt. Vandaag de
dag lijkt Halloween vooral van commercieel belang. Winkels en pretparken buiten de
gelegenheid uit in de ‘slappe’ periode tussen de zomer en sinterklaas. Veel mensen
vinden Halloween ‘gewoon een leuk feest’, waarbij het onvoorspelbare en griezelige hen
een kick geeft.

Het laat zien hoe gefascineerd mensen zijn met het kwaad en de dood. Het wordt tot iets
om mee te spelen. Griezelen is in. In die fascinatie voor de duistere kant worden grenzen
verlegd, het moet steeds griezeliger en spannender. Nederlanders verzetten zich —
terecht— tegen de geweldsverheerlijking van IS, maar juichen dezelfde praktijken
(afgehakte ledematen en het zogenaamd verbranden van mensen) toe tijdens
Halloweenparties.

Daarnaast is het goed om te beseffen dat Halloween ook vandaag wel degelijk een occulte
kant heeft. Het is namelijk één van de belangrijkste feesten van wicca’s en satanisten,
waarbij veel geesten worden opgeroepenen de doden worden vereerd als gidsen. Ook
geloven satanisten dat de duivel op Halloween op zijn krachtigst is. Met deze realiteit van
geesten en duivels wordt openlijk geflirt op evenementen

die gepresenteerd worden als ‘niet religieus’ (denk bijvoorbeeld aan de attractie 'Devil's
Church' in Avonturenpark Hellendoorn).

Halloween heeft voor de meeste mensen geen geestelijke inhoud; het is een jaarlijkse
festiviteit waar reclamemakers handig op inspelen. Toch heeft het vieren van Halloween
wel gevolgen. De nadruk die met Halloween ligt op duisternis, heksen, geraamtes, bloed,
etc kan met name bij kinderen angst teweegbrengen. Dit kan diep en langdurig
doorwerken in de psyche van kinderen, zeker nu veel Halloweenfeesten steeds openlijker
gruwelijk worden. En dat terwijl de Heer Jezus kinderen juist wil leren dat ze veilig zijn bij
Hem en dat Hij sterker is dan alle geestelijke machten!

De wereld van geesten wordt met Halloween voorgesteld als iets grappigs, als iets waar je
mee kunt spelen. God maakte mensen met een geest, ziel en lichaam en daarom is
contact met geesten inderdaad mogelijk, maar God bedoelde dat we met Hem zouden
leven — niet met geesten uit het dodenrijk. Door Halloween te vieren als een kinderfeest
lijkt het een onschuldige bezigheid, en de meeste mensen die Halloween vieren zijn ook
niet actief bezig met het zoeken van contact met geesten. Toch is die geestelijke
component wel degelijk aanwezig. Halloween leidt de aandacht af van Degene die alle
duistere geesten overwonnen heeft. Jezus Christus heeft de dood en alle demonen
overwonnen, en Hij is degene die telkens weer zegt: ‘Wees niet bang.’



