
Extra informatie bij de preek over Galaten 5 - zondagavond 23 juni 2019 - Gereformeerd Enter 

 

In Galaten 5 gaat het om de levenslange strijd die in elke christen gaande is. De strijd tussen Gods 

Geest en het vlees/de zondige natuur/de eigen geest/de eigen begeerten. We laten ons óf leiden 

door de Gods Geest óf we zijn gericht op onze eigen begeerten/eigen geest/zondige natuur, de 

begeerten van het vlees. 

Het vlees of de eigen begeerten is dat deel van ons leven dat ons naar de zonde toetrekt. Het is 

het tegenovergestelde van dat deel van ons dat naar God verlangt. Het is ons zondige hart, dat 

aspect van ons hart, dat nog niet is vernieuwd door Gods Geest. Dat is in strijd met, staat 

tegenover Gods Geest in ons. De strijd is dus niet buiten ons, maar in ons.  

De Geest is het vernieuwde christelijke hart, nieuw gemaakt door de Geest. Het vlees, de 

begeerten is wat nog over is van voor we de Geest in ons ontvingen en toelieten. Onze begeerten 

is de mens zonder strijd met/tegenwerking van de Geest. Maar door de Geest van Christus, 

uitgestort in ons hart, is er een vernieuwingsproces begonnen, met strijd/tegenwerking. Door dit 

vernieuwingsproces is er een nieuwe natuur in ons ontstaan. 

Begeerten kan je uitleggen als over-verlangen/over-begeren. Een abnormaal sterk verlangen, een 

allesoverheersende aandrang en begeerte. Want het belangrijkste probleem van ons hart is niet 

het verlangen naar verkeerde dingen. Het belangrijkste probleem is het veel te sterk verlangen 

naar goede dingen. Dat wordt een afgod door over-verlangen, letterlijk ‘te veel van het goede’. Het 

zondige over-verlangen wordt onze tweede natuur, gaat over ons heersen. In elk christen is er een 

strijd gaande, staan twee partijen tegenover elkaar. 

 

 

Vers 19-21 is een opsomming ‘wat die eigen wil allemaal teweegbrengt’. 

Seksualiteit 

Er staan drie woorden die te maken hebben met de verlangens van de zondige natuur op het 

gebied van seksualiteit. 

- hoererij, ontucht, seks tussen mensen die niet getrouwd zijn. 

- onreinheid, zedeloosheid, onnatuurlijke seksuele handelingen en relaties 

- losbandigheid, onbeheerste seksualiteit 

Religie 

Er staan twee woorden die te maken hebben met het terrein van de religie. 

- afgoderij en toverij, occulte en heidense religieuze praktijken.  

Afgoderij zet God aan de kant voor iets wat geen god is, toverij doet zonder succes het werk van 

de Geest na. 

Relatie 

In vers 20-21 volgen er acht woorden die beschrijven hoe onze zondige natuur relaties verstoren. 

Vier ervan beschrijven houdingen die relaties kapotmaken, dus eigen begeerten nastreven ten 

koste van de ander, uit egoïstische motieven.  

- gekonkel, zelfzucht, egoïsme, eigen doelen nastreven ten koste van anderen, uit egoïstische 

motieven 

- afgunst, begeren wat van de ander is 

- jaloezie, afgunst, streven dat voortkomt uit een groot ego 

- vijandschap, houding van haat en nijd 

De andere vier woorden beschrijven het gevolg van deze houding voor relaties. 

- tweespalt, ruzie, uit zijn op strijd, op zoek naar ruzie 

- woede(-uitbarstingen) 

- geruzie, tweedracht, onenigheid, mensen uit elkaar drijven 

- rivaliteit, partijschappen, voortdurend mensen tegen elkaar in het harnas jagen 

Alcoholmisbruik: dronkenschap en brasserijen, zwelgpartijen, verslaving aan middelen die zorgen 

dat je blij bent/doet. 



Religieuze mensen maken zich eerder schuldig aan relatie-zonden, niet-religieuze mensen eerder 

aan zonden op het gebied van alcohol en seksualiteit. Maar God maakt geen onderscheid in deze 

lijst, seksuele zonden en dronkenschap zijn geen grotere zonden dan jaloezie en roddelen. We zijn 

er te goed in om de zonden in het leven van anderen aan te wijzen, in plaats van de strijd aan te 

gaan met onze eigen zonden die misschien nog wel erger zijn… 

 

 

Onderdelen van de vrucht van de Geest 

Liefde : iemand dienen om hem/haarzelf, om wie de ander in zichzelf is, niet om wat de ander jou 

geeft. 

Tegenovergestelde van liefde is angst : zelfbescherming, misbruik van anderen. 

Namaakvorm van liefde is egoïstische genegenheid, waarbij je lief doet en goed behandelt, omdat 

dat je een goed gevoel over jezelf geeft. 

Blijdschap/vreugde : je in God verheugen omdat Hij prachtig is, Hij het waard is. 

Tegenovergestelde van vreugde is vertwijfeling, wanhoop. 

Namaakvariant van vreugde is blij zijn omdat je zegen ervaart, niet omdat jij je verheugt in degene 

die zegent. De blijdschap wordt dan afhankelijk van omstandigheden en daardoor kan je stemming 

zomaar omslaan. 

Vrede : rustig vertrouwen op Gods wijsheid en macht in plaats van op die van jezelf. 

Tegenovergestelde van vrede is onrust en bezorgdheid. 

Namaakvariant van vrede is onverschilligheid, nergens om geven. 

Lankmoedigheid (lang van gemoed) / geduld : vermogen om in moeilijke omstandigheden overeind 

te blijven, niet uit het veld te laten slaan. 

Tegenovergestelde van geduld is je op God en anderen afreageren. 

Namaakvariant van geduld is cynisme en onverschilligheid. 

Vriendelijkheid : in staat zijn om anderen te dienen op een manier die mijzelf kwetsbaar maakt op 

basis van diepe innerlijke zekerheid. 

Tegenovergestelde van vriendelijkheid is jaloezie, je niet kunnen verheugen over de blijdschap van 

anderen. 

Namaakvariant van vriendelijkheid is onoprecht/manipulatief goede dingen doen voor anderen 

zodat jij jezelf kan feliciteren en jezelf het gevoel kan geven dat je goed genoeg bent voor anderen 

of voor God. 

Goedheid/ integriteit : mens uit één stuk zijn i.p.v. je anders voor te doen dan je bent, hypocriet. 

Dat is niet hetzelfde als altijd betrouwbaar maar niet altijd liefdevol zijn, waarbij je soms anderen de 

waarheid zegt om jezelf beter te voelen of beter voor te doen dan je bent. 

Trouw/geloof : betrouwbaarheid, loyaliteit, moed, volkomen betrouwbaar zijn, je woord houden. 

Tegenovergestelde van trouw is alleen vriend zijn als het jou uitkomt. 

Namaakvariant van trouw is liefdevol zijn maar niet betrouwbaar, waarbij je niet bereid bent om 

iemand, hoe ongemakkelijk ook, eens goed de waarheid te zeggen. 

Zachtmoedigheid/nederigheid : het jezelf willen wegcijferen. 

Tegenovergestelde is jezelf beter voelen dan anderen, erg met jezelf ingenomen zijn. Nederigheid 

is niet hetzelfde als minderwaardigheid 

Zelfbeheersing : vermogen om wat belangrijk is te stellen boven wat dringend is, i.p.v. altijd maar 

impulsief of onbeheerst te werk te gaan. 

Tegenovergestelde van zelfbeheersing is wilskracht gebaseerd op trots, de behoefte om alles 

onder controle te houden. 

 

Het ene kan niet zonder het andere, alle negen onderdelen groeien symmetrisch, tegelijk. 

Gaven en dingen waar we goed in zijn, zijn dus geen teken van vrucht van de Geest. 

Het gaat om de groei van het geheel van deze negen onderdelen van de vrucht van de Geest. 


